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Beste Nelekes en Vitamientje-lezers, 
 
Ja ja jaaaa, het is weer zover. Het is weer Chirotijd! En wat hebben wij daar 
allemaal weer ongelofelijk veel zin in, niet?!  
Chirotijd wil natuurlijk ook zeggen : Vitamientjestijd!  
Het Vitamientje is het 3 maandelijkse tijdschrift voor de leden van Chiro Nele 
Lede. Wat kan je zoal terugvinden in dit Vitamientje? Het antwoord op die vraag 
is heel simpel, alles wat je moet weten in verband met de Chiro. Zo kom je hier 
te weten wanneer het wel en wanneer het geen Chiro is, welke evenementen er 
voor de deur de staan,enz. Jullie kunnen het Vitamientje ook steeds digitaal 
raadplegen via onze site: chironelelede.be.  
Heb je verder toch nog andere vragen, aarzel dan zeker niet om de leiding te 
contacteren. Alle gegevens van de leiding vind je op de achterflap van dit boekje.  
 
Dan rest ons enkel het volgende te zeggen: wij wensen jullie allemaal nu alvast 
een spetterend-mega-super-leuk Chirojaar toe, waarin jullie ongetwijfeld de 
mooiste herinneringen van jullie leven zullen maken! 
 

 
31 oktober 2018  

Viva La Fiësta (Chirofuif) 

19 oktober  
Dag van de Jeugdbeweging 

1 maart 2019  
Chiro Nele Lede Quizt 3.0 

16-17 maart 2019  
Eetfestijn!  

11-21 juli 2019: 

Chirokamp! 

 
 
 

Chiro-groetjes,  
De Vitamientjesredactie 
Sophie, Jolien, Emma, Hannah en Joke 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiflbrH0KvQAhWM7xQKHTlmA2UQjRwIBw&url=https://dmgschoolofboxing.wordpress.com/2015/05/26/new-training-location-coming-soon/&psig=AFQjCNE_-d64OnTn8sz4Nu5KJFAqw0bY0A&ust=1479329000108199


 

 

  

 
 

WOORDJE VAN DE HOOFDLEIDING 

 

Dag Nelekes en ouders 

 

Zet jullie schrap, want het nieuwe Chirojaar gaat van start!  

 

Na een geweldige zomervakantie staan we te springen om weer elke zondag naar de Chiro 

te gaan! Jullie ook? Oona en Eva staan ook dit jaar weer paraat als hoofdleiding om al jullie 

vragen steeds te beantwoorden.  

 

We zijn ook super blij dat we dit jaar maar liefst 7 (!!!!) nieuwe leidsters mogen 

verwelkomen: Fien, Charlotte, Sien, Mabelle, Jenthe, Rein en Febe staan te popelen om in 

de leidingsploeg te komen !  Met deze 7 enthousiaste nieuwe leidsters telt onze 

leidingsploeg dit jaar 18 leidsters, die jullie een jaar vol plezier verzekeren!  

Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van 5 fantastische leidsters: Jolien, 

Michele, Margot, Elfriede en Hannah. Liefste sterrekes, een dikke merci voor alle mooie 

Chirojaren! We zullen jullie missen!  

 

Even wat praktische informatie voor nieuwe leden: elk Chiromeisje noemen we 

traditiegetrouw een ‘Neleke’. De Chiromeisjes worden per leeftijd ingedeeld in zes groepen: 

pinkels – speelclub – kwiks tippers – tiptiens en aspi’s. Elk groepje heeft een leidingsploeg 

van drie of twee leidsters, met wie jullie intussen waarschijnlijk al kennis gemaakt hebben. 

Mededelingen over speciale activiteiten, wanneer het wel of geen Chiro is, en dergelijke 

meer, vernemen jullie hoofdzakelijk via hen. Gewoonlijk is er elke zondag Chiro van 14 uur 

tot 17 uur in ons lokaal (Groenstraat 2) in Lede. Op feestdagen en in examenperiodes kan 

het voorvallen dat er meerdere zondagen op rij geen activiteit is. We rekenen daarbij op 

jullie begrip en geven op voorhand een kalendertje door dat duidelijk maakt wanneer er wel 

of geen activiteit is.  

 

Elke zondagmiddag openen en sluiten we met een lied. Voor wie de liedjes niet kent: geen 

nood! Jullie zullen ze snel genoeg leren.  

 

Een volgend puntje dat we willen aanhalen, gericht naar zowel nieuwe Chiromeiden als 

reeds vertrouwde Chiroleden is dat we elke zondag iedereen in uniform op de Chiro 

verwachten. Dit wil zeggen Chiroshort/-rok én Chiro-t-shirt en een donkerblauwe pull, 

eventueel de Chiropull. Door je uniform op zondag aan te trekken ben je herkenbaar als 

een echt Chiromeisje en tonen we iedereen dat we een hechte groep vormen. Het uniform 

kopen jullie zelf in De Banier in Aalst (Molenstraat 65, 9300 Aalst). Nieuwe leden hoeven 

nog niet meteen een nieuw uniform aan te kopen, zij kunnen eerst een aantal keer proeven 

van de Chiro alvorens een volledige outfit aan te schaffen. Dit jaar maken we voor het eerst 

onze eigen ‘Chiro Nele Lede’-truien. Wie nog een trui wil bestellen kan dit zeker nog 

doen. Voor meer info over de truien kan je terecht bij de leiding.  

 



 

 

  

 
 

Als afsluiter van een spetterend Chirojaar volgt er telkens een tiendaags kamp in de zomer. 

Dit jaar trekken we van 1 tot 11 juli 2019 naar Mol. Houd dus al rekening met deze datum 

wanneer jullie een vakantie plannen. Enkel leden uit de jongste groep, de pinkels, kunnen 

kiezen tussen een vijfdaags of een volledig –tiendaags- Chirokamp.  

 

Dit jaar zal ook een beetje een speciaal jaar worden, een jaar volledig in teken van 

#ChiroNeleLedeBouwt, we zullen dit jaar dus wat meer activiteiten hebben dan normaal ! 

We hopen dat jullie ons massaal steunen dit jaar, door naar onze activiteiten te komen, een 

gift te doen, ons te helpen verbouwen. Hopelijk kunnen we samen een mooi lokaal bouwen 

voor de toekomstige chiromeisjes (:  

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website www.chironelelede.be. Hier 

posten we regelmatig kalendertjes per groep, je kan er foto's vinden van zondagen of 

kampen en speciale activiteiten worden hier aangekondigd. Bij andere vragen kan je 

natuurlijk steeds bij ons terecht. 

 

Tot zondag! 

Oona en Eva 

 

Eva: 0479 37 47 37 

Oona:0499 72 90 91 

hoofdleiding@chironelelede.be  

 

 

             

 

http://www.chironelelede.be/
mailto:hoofdleiding@chironelelede.be


 

 

  



 

 

  



 

 

  

 
Dag liefste Pinkels! 
Hebben jullie net zoals ons last van Chirokriebels in jullie buik? Kijken jullie ook zo 

hard uit naar het nieuwe Chirojaar?  Wij in ieder geval wel! Maar voor we aan dit 
nieuwe Chirojaar beginnen, willen jullie ons misschien eerst wel wat beter leren 

kennen? Ja? Lees dan zeker verder!  
 

 

Hallo,  

 
Mijn naam is Joke Vonck.  

Voor sommigen onder jullie zal ik wel al een gekend 
gezicht zijn, voor anderen eerder een onbekende.  

Ik start dit jaar namelijk aan mijn 4de jaar als 
leidster. En ik kan jullie zeggen dat ik er naar uit kijk 

om samen met jullie mooie zondag-herinneringen te 
maken en tot slot ook een onvergetelijk tiendaags 

kamp te beleven!  

 
Enkele weetjes over mij:  

 Mijn 4 jaar oudere broer mag je met de naam Mathias aanspreken. Reeds een oud-
KSA-leider.  

 Al meer dan 6 jaar kan je Bertil Joos naast mij zien verschijnen.  Hij is een leider 
van de jongens die zich in de Blikstraat bevinden, inderdaad de KSA! 

 Samen met mijn mama, stiefvader en onze 3 katten, Siske, Lou en Pika, woon ik in 
de Katstraat in Lede.  

 Wat mijn studies betreft kan ik jullie zeggen dat ik dit jaar start aan mijn 3de jaar 
bacheloropleiding voor het lager onderwijs aan de HoGent. 

 

 

 

Liefste pinkels,  

 
Mijn naam is Lise en ik ben 20 jaar oud. Naast 

plezier maken op de chiro hou ik ook van dansen en 
muziek. Tijdens de week woon ik in Gent en word ik 

opgeleid tot een echte wetenschapper, met leuke 
proefjes.  

 
Pssstt... Enkele geheimpjes over mij:  

 Stiekem hou ik heel veel van Winnie the Pooh  
 ik heb een vriendje die ook in de chiro zit  

 Naast een broer en een zus (die zelf ook elke zondag naar onze chiro komt) heb ik 
thuis ook 2 hondjes. Ze zijn de liefste vriendjes en houden van knuffels!  

 Ik weet zeker dat mijn 3e jaar als leiding samen met jullie heel fijn zal worden! 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dag lieve pinkeltjes!  
 

Mijn naam is Kaat en ik start dit jaar mijn 3de jaar 
als leidster. Mijn grootste hobby is natuurlijk chiro 

dus ik heb dan ook heeeel veel zin om keicoole 
spelletjes met jullie te spelen, feestjes te 

organiseren en op weekendje en kamp te gaan!!  

 

Nog enkele weetjes om mij een beetje beter te leren kennen:  
 ik heb een hondje Max, hij is superklein en lijkt een beetje op een hotdog  

 ik eet heeeeel graag frietjes, ik zou elke dag frietjes kunnen eten mmmm  
 mijn vriendje Toon zit ook in de chiro, maar dan in Wichelen.  

 
Zo, ik heb alvast superveel zin in het nieuwe chirojaar, jullie toch ook he?? Tot 

zondag!Enkele weetjes over mij:  

 
 



 

 

 

 
 
 

 

Zondag 
30/09/2018 CHIRO  

Zondag 
07/10/2018 CHIRO  

Zondag 

14/10/2018 CHIRO 

Zondag  

21/10/2018 CHIRO 

Zondag  

28/10/2018 CHIRO 

Zondag 

4/11/2018 CHIRO 

Zondag 

11/11/2018 
CHIRO 

Hoog bezoek vandaag: de Sint komt langs 
Zondag  

18/11/2018 CHIRO 

Zondag 

25/11/2018 
CHIRO 

 



 

 

  

 

 

MOPPENTROMMEL 
 

 Er liggen twee bananen in een bed. Zegt de ene tegen 
de andere “zeg, ga eens rechtliggen”.  

 
 Twee slakken lopen over de stoep. Zegt de ene tegen 
de andere slak: “Ik ga oversteken!” Waarop de andere 
slak schrikt en zegt: “Nee, niet doen! Morgen komt de 

bus!” 
 

 Waarom lachen kaboutertjes altijd als ze aan het 
voetballen zijn? Het gras kriebelt dan onder hun oksels. 

 
 Een Belg en een Hollander op safari staan plots 

tegenover een woedende leeuw. De Hollander gooit een 
steen maar mist de leeuw. Schreeuwt de Hollander: 

“Lopen, zo hard je kunt!” Zegt de Belg: “Waarom zou ik 
lopen, jij gooide toch de steen?!” 

 
 

 
 

 



 

 

   

 
 

 

                         



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 
 
 

 

Zondag 
30/09/2018 CHIRO  

Zondag 
07/10/2018 CHIRO  

Zondag 

14/10/2018 CHIRO 

Zondag  

21/10/2018 CHIRO 

Zondag  

28/10/2018 CHIRO 

Zondag 

4/11/2018 CHIRO 

Zondag 

11/11/2018 
CHIRO 

Hoog bezoek vandaag: de Sint komt langs 
Zondag  

18/11/2018 CHIRO 

Zondag 

25/11/2018 
CHIRO 

 



 

 

 

 
Afscheid van een vriend 

 
Het nieuwe Chirojaar gaat van start en dat wil dus ook meteen zeggen dat het vorige 
erop zit… Over vorig jaar kunnen we zeggen dat het een mooi jaar was, maar aan alle 

mooie liedjes komt een einde… En zo nemen we dus ook dit jaar afscheid van een 
paar leidsters, die we nu toch nog even graag in de kijker zetten en willen bedanken 

voor de vele jaren in Chiro Nele Lede. Bedankt, het ga jullie goed! 

 
 

Michele Coppens 
 

 
 

 

 
 

 Chiro-jaren-teller: 17 

 Waarvan leiding: 4 

 Beste Chiro-moment: Dit ga ik écht missen: 
Dag- en nacht van de jeugdbeweging (zalig om in je uniform 
naar school te gaan!), de leidingsweekends, eetfestijnen en 
natuurlijk niet te vergeten: het fantastische CHIROKAMP! 

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen: af en 
toe eens in Wauters of in den deja, misschien nog eens achter 
de kassa in Delhaize en op zo veel mogelijk evenementen van de 
Chiro natuurlijk!  

 

Margot De Coensel 
 

 

 

 
 

 Chiro-jaren-teller: 14 jaar 

 Waarvan leiding: 4 formidabel, prachtige jaren! 

 Beste Chiro-moment: Dit ga ik écht missen: Een 
absoluut beste Chiro-moment kan ik niet opnoemen, omdat er 
zoveel topmomenten zijn geweest tijdens mijn Chiro-carrière! 
Wat ik zeker zal missen is de leidingsploeg, want al die jaren 
samen zorgen er toch voor dat je elkaar goed leert kennen! Ook 
zal ik de weekendjes, het eetfestijnweekend (toch altijd veel 
ambiance) en de activiteiten met de leiding zoals Dag & Nacht 
v/d Jeugdbeweging & jaarlijkse 1 mei viering in Hofstade ;) 
missen. Maar vooral volgend jaar wanneer jullie met z’n allen op 
kamp vertrekken, zal ik een klein beetje jaloers zijn! Want Chiro-
Nele-Lede-kamplife = best life! 

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen: 
 Ik drink nog steeds graag iets in de Leedse cafés, dus daar zullen 

jullie mij zeker nog tegen komen om al dan niet een danske te 
placeren in de late uurtjes! De jongere Chiromeisjes kunnen mij 
ook misschien nog wel eens tegenkomen op het speelplein in 
Wanzele tijdens de zomervakantie, en wie weet nog eens als 
vervangleiding tijdens de examens! En natuurlijk zie ik jullie 
allemaal heel graag op alle komende Chiro-evenementen (zeker 
nu ik eens niet moet werken na al die jaren!) 

 



 

 

 

 

 

 

Elfriede Decelle  

 

 

 Chiro-jaren-teller: 12 

 Waarvan leiding: 4 

 Beste Chiromoment: Dit ga ik écht missen: Eén 
beste chiromoment kan ik niet uit alle mooie herinneringen 
halen. Zowel kindje-zijn als leiding-zijn was geweldig! Fijne 
zondagnamiddagen, gezellige weekendjes, eetfestijnen,… 
Telkens was het hoogtepunt van het chirojaar het chirokamp. De 
bus opstappen met als enige doel: je tien dagen lang amuseren. 
ZA-LIG!!! Dit zal ik zeker missen! 

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen:  
 Ik kom uiteraard graag nog feesten op Viva la Fiesta, lekker eten 

op het eetfestijn,… De jongste Chiromeisjes zie ik misschien nog 
op het speelplein in Wanzele, de anderen zullen mij wel eens bij 
Wauters zien passeren ;) Wie weet komen we elkaar nog op 
school tegen en krijg je misschien ooit zelfs wiskundeles of 
muziekles van mij. 

 

Hannah D’Haese 

 
 

 

 
 Chiro-jaren-teller: 17 
 Waarvan leiding: 4 
 Beste Chiro-moment: Dit ga ik écht missen:  

De sfeer, het lekker eten en het plezier op kamp, want het kamp is toch 
wel een hoogtepunt voor mij! Verder de leuke spelletjes die we spelen op 
zondag, het eetfestijn, de weekendjes weg.   

 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen:  
 In het uitgangsleven in Lede (deja, wauters,…) en sowieso ook op alle 

Chiro- evenementen! 

 

Jolien van der Sijpe 

 

 

 
 Chiro-jaren-teller: 11 

 Waarvan leiding: 2  
 Beste Chiro-moment:  

Moeilijk om er maar eentje uit te kiezen, 
zoooooveeeeel leuke momenten beleefd met 

iedereen! Absolute hoogtepunten waren natuurlijk: 

leidingsweekend, het eerste gewest weekend van 
Chiro Nele Lede, afwassen met een Aperol in de 

keuken op kamp, onze eetfestijnen, feestjes, …  
 Dit ga ik écht missen: Mijn zondagen zullen nu 

toch maar leeg zijn zonder de chiro en 10 dagen 
thuis zitten in plaats van in een tent, zal ik toch wel 

missen!  
 Hier zal je me sowieso nog tegenkomen: Ik 

kom zeker nog naar alle chiro-evenementen! Ik 
woon natuurlijk ook in Lede, dus in het weekend 

ben ik wel eens te vinden in café Wauters of Déja-
vu. ;)  

 



 

 

  

 
 

Welkom jaarken ‘00 
 

Na afscheid van 5 leidsters verwelkomen we dit jaar 7 nieuwe sterretjes, welkom in de leukste leidingsploeg 
van het land! Hier een korte kennismaking met de nieuwe leiding. 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

Zondag 
30/09/2018 Chiro! 

Zondag 
07/10/2018 Chiro! 

Zondag 

14/10/2018 

 

Chiro! 
 

Zondag  

21/10/2018 Chiro! 

zaterdag  

27/10/2018 ! Uitzonderlijk op zaterdag: filmavond! 

Zondag 

4/11/2018 Chiro! 

Zondag 

11/11/2018 Chiro! 

Zondag  

18/11/2018 Chiro! 

Zondag 

25/11/2018 
Chiro!  

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

   
7u04 

 
Na twee keer snoozen is 
het nu echt tijd om op te 

staan! 

7u30 
 

Snel een douche nemen, 
wat cornflakes eten en 

een koffietje drinken. Niet 
echt een voedzaam 

ontbijt, oeps… 

8u00 
 

Met de fiets naar 
het SMC in Lede,  
waar ik les geef. 

 

   
13u00 

 
Leidster Charlotte komt 

langs!  Zij wordt de nieuwe 
webmaster en zal vanaf dit 

jaar in mijn plaats de 
website up-to-date houden, 

affiches maken,…   
De mooie affiche  voor Viva 

la Fiesta is alvast van 
Charlotte! 

12u10 
 

Het is woensdag dus dat 
betekent maar een halve 

dag lesgeven! 
Thuis staat Otis mij al op 

te wachten 😊  

8u20 
  

Vandaag geef ik 
één lesuur 
muzikale 

opvoeding en drie 
lesuren wiskunde 

aan de eerstejaars. 
Mevrouw Decelle 
is er klaar voor! 

 



 

 

  

 

 

 

   

14u15 
 

Straks geef ik enkele 
proeflessen piano in het 

muziekcentrum van 
Bavegem. Snel nog wat 

partituren bijeen zoeken 
hiervoor! 

 
 

14u30 
 

Morgen muzikale 
opvoeding  

voor de tweedejaars.  
Nog eens kijken wat ik 

precies in mijn cursus had 
voorbereid voor de eerste 

les. Ohja, ‘the sun is 
shining and so are you!’  

17u 
 

Volgende afspraak: 
muziekcentrum Bavegem.  
Hier geef ik elke woensdag  
popkoor 4 kids en pianoles. 

Vandaag enkele 
proeflessen en 

infomoment voor popkoor 
om nog meer zangers aan 

te trekken. 

 

   
23u 

 
Tijd om te gaan slapen! 

Na twee minuten lig ik al  
in een diepe slaap. 

Zzzzzzz 

22u15 
 

Voor ik ga slapen nog 
even ‘sociale-media-tijd’.  
Mijn zus Nele is een paar 

dagen op reis naar de 
Ardennen en maakt ons 
jaloers met wat foto’s op 

What’s App. 
 
 

20u30 
 

Nog even terug achter 
mijn bureau om de 

wiskunde-lessen voor 
morgen voor te 

bereiden en lekkere 
pasta eten. Morgen 

krijgen de derdejaars 
al een toets! Gelukkig 

voor hen nog  

niet op punten 😉 
  

 



 

 

  

 
 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

Zondag 
30/09/2018 Chiro! Vergeet jullie fiets niet  

Zondag 
07/10/2018 Chiro 

Zondag 

14/10/2018 

 

Chiro 
 

Zondag  

21/10/2018 Chiro 

ZATERDAG 

27/10/2018 Heksentocht @Smetlede  

Zondag 

4/11/2018 Chiro 

Zondag 

11/11/2018 De sint op de Chiro!  

Zondag  

18/11/2018 Chiro 

Zondag 

25/11/2018 
Chiro 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 
Halloooooo lieve tiptiens 

Zoals jullie wel al weten zijn wij jullie nieuwe leidsters! JOEPIEEEEEEE 

Wij kijken er alvast naar uit om er een megavetcool jaar van te maken, 
hopelijk jullie ook!  

We kijken er ook naar uit om dikke vriendjes met jullie te worden en dikke 
vriendjes die weten ALLES over elkaar. 

Daarom hebben we speciaal voor jullie nog eens een vriendenboekje 
ingevuld (good old times). 

Veel leesplezier en tot heel sneeeeeeel! 

 

Veel liefs,  

Oona, Ellen en Emma 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

  



 

 

Geef jij het logo van het 

jaarthema een mooie kleur?   



 

 

LEIDING 2018-2019 

 

  


