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Om de twee maand zorgt de
vitamientjesredactie voor een gloednieuw
Vitamientje met de belangrijkste
gebeurtenissen van de voorbije periode. 

Ook elke groep heeft een gepersonaliseerd
stukje waarin de leidsters vertellen wat jullie
de komende maand(en) allemaal te wachten
staat. 

Daarnaast vinden we hierin ook belangrijke
data, zotte weetjes, kleurplaten en nog zo veel
meer terug. We houden jullie niet langer in
spanning,ga dus maar snel verder kijken.

Tot de volgende keer liefste Nelekes,
De vitamientjesredactie

Wat is dat

?



Het nieuwe Chirojaar gaat van start! 
Na alweer een geweldig kamp en een 
toffe zomervakantie zijn we er weer 
helemaal klaar voor. 

Jammer genoeg hebben we dit jaar 
afscheid moeten nemen van heel wat 
leidsters: Louise, Yara, Marie, Marie, 
Anna en Tine . We zijn dit jaar dan ook 
met maar liefst ? leidsters die heel 
enthousiast zijn om met jullie aan 
dit chirojaar te beginnen!

Even wat praktische informatie voor nieuwe leden: 
elk Chiromeisje noemen we traditiegetrouween ‘Neleke’. 
De Chiromeisjes worden per leeftijd ingedeeld in zes groepen:
Pinkels – Speelclub - Kwiks - Tippers – Tiptiens - Aspi’s. 
Elk groepje heeft een leidingsploeg van drie tot vier leidsters. 
Wij komen elke zondag samen van 14 uur tot 17 uur op het
Chirolokaal (Groenstraat 2, Lede). 

Mededelingen over speciale activiteiten, wanneer het wel of geen
Chiro is, en dergelijke meer, kunnen jullie vaak via de kalendertjes
op de site vinden of dit kan ook via mail gecommuniceerd worden. 

Op feestdagen en in examenperiodes kan het voorvallen dat er
meerdere zondagen op rij geen activiteit is. We rekenen daarbij op
jullie begrip.

Welkomstbericht van
de hoofdleiding



Elke zondag starten en eindigen wij met een lied dat door
de volledige groep wordt gezongen. Voor wie de liedjes niet
kent: geen nood! Jullie zullen ze snel genoeg leren. 

Een volgend puntje dat we willen aanhalen, gericht naar
zowel nieuwe Chiromeiden als reeds vertrouwde Chiroleden
is dat we elke zondag iedereen in uniform op de Chiro
verwachten. Dit wil zeggen Chiroshort/-rok én Chiro-T-
shirt en een donkerblauwe pull, eventueel de Chiropull. 

Door je uniform op zondag aan te trekken ben je
herkenbaar als een echt Chiromeisje en tonen we iedereen
dat we een hechte groep vormen. Het uniform kopen jullie
zelf in De Banier in Aalst (Molenstraat 65, 9300 Aalst).
Nieuwe leden hoeven nog niet meteen een nieuw uniform
aan te kopen, zij kunnen eerst een aantal keer proeven van
de Chiro alvorens een volledige outfit aan te schaffen.
Onze eigen ‘Chiro Nele Lede’-truien en t-shirts (rood en
wit) met ons logo zijn ook nog steeds te verkrijgen. Wie nog
een trui of T-shirt wil aanschaffen, kan één van de
leidsters aanspreken op de Chiro.



Als afsluiter van een spetterend Chirojaar volgt er telkens
een tiendaags kamp in de zomer. Dit jaar trekken we naar
?. Meer informatie volgt later in het jaar, als je toch al
vragen hebt kan je altijd één van de leidsters aanspreken. 

Bij andere vragen kan je natuurlijk steeds bij ons terecht
via mail of kan je ons op zondag aanspreken. 

Veel groetjes en tot zondag!
Marie en Floor

DE HOOFDLEIDING KAN JE 
STEEDS CONTACTEREN VIA: 

MARIE: 0477 07 55 03
FLOOR: 0468 28 99 67

hoofdleiding@chironelelede.be



Heb jij nog veel te kleine kleren van jouw Neleke op
hopen in de kast liggen of ben jij een ouder die niet

graag om de 6 maanden een nieuw uniform koopt voor
je veel-te-snel-groeiende dochter? Dan is de

tweedehandsbeurs waarschijnlijk iets voor jou! 

Koop of verkoop tweedehandskleren op 12 oktober 
na de Chiro-activiteit!



Inschrijvingslink
Moet jouw dochter nog ingeschreven worden voor

het gloednieuw chirojaar? Scan dan de
onderstaande QR-code.



Jaaroverzicht 
2025-2026

tot

oktober
Dag van de
jeugdbeweging

september Eerste chirozondag

oktober Tweedehandsbeurs

oktober
Viva La Fiësta

maart Eetfestijn

mei
Laatste 
chirozondag

tot
Chirokamp

Veranderingen of
andere data zullen nog
worden gecommuniceerd

juli



Nieuw chirojaar, nieuw

Chiro

Da’s lekker



Tips zomerbar

Tijdens je bezoek aan onze Zomerbar

Bar Mexicana, heb je misschien de

tips omhoog zien hangen die iets

meer vertelden over jouw nieuwe
leidsters.

Op de volgende pagina vind je de

juiste tip gekoppeld aan de juiste
leidster.



Ik ken alle K3 liedjes vanbuiten.

Ik start aan mijn 15e jaar in de 
Chiro.

Ik woon in de straat van de Scouts.

Ik kan me geen echte Ledenaar 
noemen, want ik woon in een andere
gemeente. 

Marie

Esther

Pinkels
Stien

Joëlle

Speelclub
Ik reis graag om nieuwe plekken
en culturen te ontdekken.

Ik heb 3 jaar in de Pinkels 
gezeten.

Ik had dit jaar een hoofdrol in 
het toneeltje.

Ik was vorig jaar leidster van de 
oudste groep.

Jutta

Manou

Oode

Lotte M



Mijn zus is nog een gastje. 

Mijn zus is ook leiding geweest, 
dat is ondertussen 3 jaar 
geleden.

Ik hou van de Mexicaanse keuken
en mijn favoriete gerecht is 
fajita.

Kwiks

Tippers
Ik kleur mijn haar.

Mijn schoenmaat is 37,5.

Ik heb veel armbandjes.

Delphine

Toulouse

Linda

Céleste

Meron

Nel



Ik heb bruine ogen. 

Ik kan een Rubiks cube volledig 
oplossen in 3 minuten. 

De 3 grote jeugdbewegingen zijn
verenigd in mijn gezin.

Tiptiens

Aspi’s
Je mag mij altijd wakker maken
voor een vers stokbrood. 

De kleur van mijn haar is mijn 
natuurlijk haarkleur. 

In de week woon ik in Gent, maar
in het weekend ben ik maar al te 
graag in Lede.

Noortje

Nina

Floor

Sien

Louise

Lotte V



nieuwe leidsters
Maak kennis met de

op de
volgende pagina



Chirodroom

Leiding worden :)

Hobby’s
Chiro en afspreken met

vriendinnetjes

Hallo, ik ben Delphine

Studie:
Toegepaste economische

wetenschappen

Ik ben 18 jaar 

Ik zit al 14 jaar in de chiro

Lievelingsactiviteit:
dropping 



Chirodroom
Mijn droom is om

activiteiten te maken
waar de kinderen net zo
veel plezier hebben als ik

had toen ik klein was

Hobby’s
Tijd doorbrengen met
vrienden en familie

Hallo, ik ben Jutta

Studie:
kunstwetenschappen

Ik ben 19 jaar 

Ik zit al 13 jaar in de chiro

Lievelingsactiviteit: 
Spaghettigevecht



Chirodroom
Een gigantisch

spaghettigevecht waarbij
we met saus mogen

gooien en geen corvé
krijgen

Hobby’s
Sporten, Chiro natuurlijk ;), in

mijn bedje liggen!

Hallo, ik ben Toulouse

Studie:
Social sciences

Ik ben 18 jaar 

Ik zit al 10 jaar in de chiro

Lievelingsactiviteit: 
Tweedaagse



Chirodroom
Hobby’s

Het liefste wat ik doe in mijn vrije
tijd is natuurlijk Chiro!! Buiten de
Chiro spreek ik ook graag af met

vrienden, om te shoppen of voor een
leuk feestje. Muziek is voor mij

omisbaar: je ziet me altijd met een
koptelefoon. En als er een tof

concert is, ben ik er het liefste bij
om mee te zingen en te geniegen. Als
ik in een spiertieve mood ben, ga ik
wel eens lopen. En voor de rest kan

je me vinden op de judomat, waar ik
al mijn energie kwijt kan!

Hallo, ik ben Manou

Studie:
Biomedische

wetenschappen

Ik ben 18 jaar 

Ik zit al 13 jaar in de chiro

Lievelingsactiviteit: 
Ruiltocht

Mijn grootste
Chirodroom als pinkeltje
is eigenlijk uitgekomen:
leidster worden! Ik keek
er altijd al naar uit om

zelf de zotste spelletjes te
verzinnen voor mijn

gastjes. Verder hoop ik
ooit nog eens een

buitenlands kamp mee te
maken, dat lijkt me echt

de max!



Wij nemen

afscheid van
met pijn in ons chirohart

Leidster Tine
Leidster Anna

Leidster Yara

Leidster M
arie

Leidster L
ouise Leidster Marie

















Eetfestijn

O v e r g a n g

/

Viva la fiësta

70j CNL

DVDJ



TERUGBLIK
KAMP



Enthousiaste knuffels,
De leiding


